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Wat God wil

door Arie van der Stoep

Waarnaar God verlangt, is: naar mijn liefde! Nu kan ik proberen Hem die te geven, omdat de wet
(in de Bijbel) zegt dat ik dat moet doen. Dit is niet verkeerd. Maar het is niet, waarnaar God écht
verlangt. Want dit is de liefde van een slaaf: hij méet. (1)

Waar God werkelijk naar verlangt, is: echte, vrijwillige liefde vanuit mijn hart. Een hart dat vrij is om voor
Hem te kiezen. Liefde die zichzelf opzij zet en Hem boven alles stelt. (2) Een toewijding die niet vraagt,
maar geeft, zichzelf geeft. Zoals Jezus deed, toen Hij op aarde was, als Hij ‘s nachts opstond om te
bidden. En toen Hij zichzelf gaf om aan het kruis te gaan.

En om het maar eerlijk te zeggen, zo'n liefde heb ik vanuit mijzelf niet.
Echt leven

Om zo lief te kunnen hebben, moet er iets met mij gebeuren, moet God iets aan mij doen. Dat wil Hij
ook. Hij wil zijn Geest in mijn hart uitstorten, (3) zijn Geest van liefde. @4) Als Die mij vervult en ik leer
naar Hem te luisteren, leert Hij mij hoe uit die liefde te leven. Hoe te leven als een zoon van God. (5)

Om die Geest mag ik bidden. En mag ik steeds opnieuw bidden, zodat de kracht van zijn liefde telkens
weer in mij wordt vernieuwd. God overstroomt mij graag met de kracht van zijn Geest. (6) Want dan
kan en wil ik niet anders dan God geven waarnaar Hij zo verlangt. Namelijk om dat voor Hem te zijn,
waartoe Hij mij heeft geschapen en geroepen.

Door Hem groeit tussen God en mij een echte, wederzijdse, alles overwinnende, diepe liefde. Leven
vanuit zo'n liefde is pas echt leven! En het mooie is: die liefde werkt ook door naar de mensen om mij
heen! (7)

Ik heb een doel

Maar waarom verlangt God eigenlijk zo naar mijn liefde? Omdat Hij naar mij verlangt! (8) Hij verlangt
ernaar dat ik van Hem en bij Hem ben. Want Hijzelf is de reden, dat ik er ben. Hij heeft mij om zichzelf
geschapen. Mijn leven heeft een doel.

Dat is, wat ik ook wil beamen: ‘Heer, ik heb een doel in mijn leven: U! Ik wil er zijn voor U’

Uit de Bijbel:

(1) Galaten 4:21 + 24.

Zegt mij, jullie, die onder de wet willen staan, luisteren jullie niet naar de wet?

Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen (= twee verbonden of geestelijke
voorzieningen die de verhouding regelt tussen God en mensen - AvdS): de ene van de berg Sinai (waar
de wet werd gegeven - AvdS), die slaven baart, ...

(2) Johannes 21:15a.
Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, heb je
Mij echt lief, meer dan de anderen?



(3) Romeinen 5:5.

... de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige
Geest, die ons gegeven is.

@) 2 Timoteiis 1:7.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van
bezonnenheid.

(5) Romeinen 8:15.

Want jullie hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen (want je moéet volgens
de wet God liethebben - AvdS), maar jullie hebben ontvangen de Geest van het zoonschap, door Wie wij
roepen: Abba, Vader (= die een relatie van liefde tussen God en ons bewerkt - AvdS).

(6) Johannes 7:38.
Wie in Mij (= Jezus - AvdS) gelooft, ..., stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

(7) 1 Johannes 4:19.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

(8) Jeremia 31:3.

Van verre is de Heer mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken
in goedertierenheid.
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